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Zondag 26 september, opening van het academiejaar: Op bezoek bij Feniks 

  

Van een afgebrand gebouw een architecturale parel maken, dat is de prestatie die in 

Westkapelle geleverd werd. Jan Bode - de voorzitter van de kerkfabriek - was de 

enthousiaste en competente gids in de Sint-Niklaaskerk die omgebouwd werd tot een 

ontmoetingsruimte, waar zowel gelovigen als niet gelovigen terecht kunnen. 

 

In twee uiteenzettingen die elk in een ander deel van de ruimte plaats hadden, 

schetste hij kort de problemen en de mogelijkheden die met dit project gepaard 

gingen. Het resultaat is een voorbeeld van hoe Vlaanderen met zijn religieus erfgoed 

kan omgaan. Interessant was ook het verhaal over de archeologische vondsten 

waartoe de werken geleid hebben. Het DNA-onderzoek op de geraamtes uit de 

graven kan wellicht een nieuw stukje leveren in de puzzel rond de geschiedenis van 

de Zwinstreek. 

 

Tijdens de receptie, ditmaal het werk van een heuse traiteur, was er niemand van 

het honderdtal aanwezigen die er zich over beklaagde dat het dit jaar een opening 

zonder muziek is geworden. De sfeer van de fijne receptie weerspiegelde het gevoel 

van herwonnen vrijheid na corona.  De VVA-leden genoten van een fijne babbel en 

een hartelijk weerzien. Achteraf namen nog een 50-tal leden deel aan de uitstekende 

lunch in Côte Belge. 

  

 

Wil je ook iets kwijt in ’t Ezelsvel? Neem contact op met Bruno Comer, Weststraat 35, 

8340 Damme. Tel. (050) 50 00 86 of bruno.comer@telenet.be. 
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