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22 t/m 26 april 2024: Vijfdaagse uitstap Bamberg en het Frankenland

Een vroege start op 22 april met een Carolus autobus en onze ontdekkingstocht in Noord-Beieren kan
beginnen. In het oosten van de provincie Limburg, niet zover van de Duitse grens, kwam onze reisleider
aan boord.

De uitstap naar het Frankenland met een rijk verleden en met een prachtige pittoreske omgeving sprak
velen aan en in minder dan een week was de bus met 44 inschrijvingen volzet.

Op het programma stonden steden met klinkende namen als Bamberg, Coburg en Bayreuth.

Tijdens de heenreis gaf de cisterciénzerabdij van Ebrach met zijn rijke geschiedenis de aanzet. De
Frankische adel vormde er de basis voor de bloei van het klooster. Het kasteelachtige barokke
kloostercomplex en de gotische kloosterkerk behoren tot de bekendste bezienswaardigheden van
Beieren. Enthousiast toonde de lokale gids ons de prachtige decoratie in de kloosterkerk, de sierlijke
smeedijzeren hekkens in rococo en het indrukwekkende gotische roosvenster.

Al lag er nog wat sneeuw toch was er blauwe lucht toen we in het hotel aankwamen dat tussen de
heuvels ligt. De muzikale ontvangst bracht ons in een gemoedelijke sfeer, het leek wel thuiskomen.
De eerste nacht na een lange reis is meestal erg verkwikkend en het Beierse Friihstilick bracht ons in
de stemming om te genieten van al het mooie van Bamberg en omgeving.

Het voormalige zomerverblijf Seehof van de Bambergse prins-bisschop met de rococotuin en de
appartementen werd prachtig gerestaureerd met respect voor het verleden. De lunch vlakbij de tuinen
en de orangerie vulde dit geheel mooi aan.

De stadswandeling in Bamberg met onze ervaren Carolusgids toonde ons het rijke verleden van de
oude bisschop- en keizerstad, ook wel het Frankische Rome genoemd.

In Coburg, de roots van vele vorstenhuizen, konden we vanaf de hooggelegen Veste afdalen tot aan
het statige geboortehuis of ‘paleis’ van de eerste Belgische koning Leopold |. De Veste wordt ‘de kroon
van het Frankenland’ genoemd.

In het Schloss Ehrenburg waren we op zoek naar sporen van hertogen en hertoginnen en van koningen
en koninginnen. Een stadswandeling maakte het compleet.

Rijdend naar Coburg bezochten we uitgebreid de prachtige laat-barokke basiliek Vierzehnheiligen van
het aartshisdom Bamberg. Het Rococo-genade-altaar met veertien noodhelpers staat imposant en vrij
in de basiliekruimte. Het overspant de plek waar een schaapsherder ooit zijn visioenen kreeg.

Met de prille lente was het er wat fris, maar na een spatje regen was de paraplu weer verdwenen.

De volgende dag stond Bayreuth op het programma. Vooral bekend vanwege de Bayreuther Festspiele
kreeg het veel aandacht door zijn rijke culturele geschiedenis. De prachtige hermitage en het
markgrafelijk operagebouw staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

De stadswandeling met de ‘Walk of Wagner’ en de barokke beroemde tuinen van het slot van de
markgraven deden ons genieten van nog meer.

Ook op de terugreis op 26 april hielden we halt in het schitterende Seligenstad voor een bezoek aan
het oude centrum met de mooie vakwerkhuizen en voor de prachtige kloostertuin van de
benedictijnenabdij.

De prachtige abdijen, de kerken, de bisschoppelijke residenties, de heuvelachtige omgeving en de
geschiedenis van de steden waren de schitterende hoogtepunten van het Frankenland.



De vriendelijke chauffeur met grote zorg voor onze veiligheid in het verkeer en de gedegen kennis en
ervaring van de reisgids waren perfect.

De hartelijke en vriendelijke sfeer tijdens de uitstappen en de aandacht voor mekaar tijdens de
gezellige restaurantavonden maakten het tot een geslaagde vijfdaagse VVA-Frankenuitstap.

In het verleden moest Beieren dikwijls optornen tegen Pruisen en Oostenrijk, die elkaar de hegemonie
over het Duitssprekend deel van Europa betwisten. Daardoor heeft die regio een eigen identiteit
verworven die tot op de dag van vandaag blijft doorwerken en waarmee de VVA-ers hebben kennis
gemaakt.

FAMILIENIEUWS

Op 14 september overleed Andréa Bleyaert, zij was de echtgenote van Johan Kimpe. Wij bieden Johan
en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Op 19 september overleed Micheline Robelus, zij was de echtgenote van Dirk De Pauw. Wij bieden
Dirk en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Wil je ook iets kwijt in ‘t Ezelsvel? Neem contact op met Bruno Comer, Weststraat 35,
8340 Damme. Tel. (050) 50 00 86 of brunocomer74@gmail.com.



