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Woensdag 11 december 2024: ‘Van ver gekomen’ (Kristien Hemmerechts) 

Een hele schare nieuwsgierige VVA-ers kwam luisteren naar deze spreekster. Hoe is het mogelijk dat 

een typische figuur uit het vrijgevochten Vlaanderen van na mei ’68 zich tot het katholicisme wendt? 

Kristien Hemmerechts beweerde niet dat ze door haar geloof de waarheid kende, maar wel voelde. 

Decennia lang heeft ze in haar literair werk inzicht willen verwerven in het menselijk handelen: waarom 

doen mensen wat ze doen? Wat gaat er in hun hoofden om, maar ook in hun hart? 

Vooral dat laatste is belangrijk voor het religieus besef van iemand wiens leven niet vrij is van 

persoonlijke tragiek. 

Na dit alles komt blijkbaar de godservaring. 

Om een dergelijke voordracht te houden is moed nodig, wat ook het geval is voor de vraagstellers die 

zich op dergelijk glad ijs waagden. 

 

 

Zaterdag 4 januari 2025: Nieuwjaarsreceptie  

VVA – Regio Brugge kon opnieuw een honderdtal leden verwelkomen op deze activiteit. 

Wij startten met een optreden van Christa Scherpereel. In haar ‘Poëtische vertellingen’ had zij het over 

haar jeugd en opgroeien in een groot gezin van zeven. Heel wat anekdotes hadden voor onze leden 

een grote herkenbaarheidsfactor. Proza van Annie M.G. Schmidt en Godfried Bomans werd gesmaakt. 

Voorzitter Machteld Lenoir wenste alle leden een gelukkig nieuwjaar en had het in haar betoog over 

‘Geluk’. Geluk als een combinatie van kortstondige vreugde en duurzame tevredenheid; geluk is 

(helaas) niet maakbaar, maar ons gedrag is stuurbaar. Zelfreflectie, acceptatie van jezelf, 

dankbaarheid, optimisme en positief denken, het onderhouden van gezonde relaties, het zoeken naar 

een ondersteunende omgeving staan centraal. De bestuursleden ontvingen een gepaste 

scheurkalender als geschenk: ‘Een jaar vol geluk 2025’. 

Machteld had ook een speciaal woord van dank en een presentje voor ons medelid Hugo Brouckaert 

die telkens onze nieuwsbrieven en ezelsvellen naleest op taalfouten. Bedankt Hugo! 

Na het officiële gedeelte van de avond, was het tijd voor een receptie met lekkere broodjes en een 

dessertje. 

 
 

Wil je ook iets kwijt in ’t Ezelsvel? Neem contact op met Bruno Comer, Weststraat 35,  

8340 Damme. Tel. (050) 50 00 86 of brunocomer74@gmail.com. 

mailto:brunocomer74@gmail.com

