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Donderdag 13 maart 2025: Hoe beestig is cultuur? (Prof. Dr. Hans Van Dyck) 

December 1950. De melkboer draait de hoek om. Langzaam komt de mobiele zuivelwinkel tot stilstand. 

Vanuit de bomen kijkt een groepje koolmezen geïnteresseerd toe. De melkboer stapt uit, loopt naar 

de voordeur van nummer 5 en zet daar twee flessen volle melk en een fles karnemelk neer. De 

zuivelkoerier is nog maar net terug in de auto, als de eerste koolmees zich al bij de voordeur meldt. 

Het vogeltje gaat op de karnemelkfles zitten en pikt met zijn snavel door het deksel van de fles. De 

koolmees scheurt het metalen folie in reepjes en drinkt gulzig van de karnemelk. Twee tellen later 

verschijnt een collega-koolmees die hem verjaagt van de fles. Ook deze koolmees geniet van de zuivel. 

Zo gaat het al de hele week. Later blijkt dat de mezen ook in andere steden van het Verenigd Koninkrijk 

op een dergelijke manier toeslaan. Mesen vertonen, net als mensen, kopieergedrag. In de schotten 

tussen menswetenschappen en natuurwetenschappen worden stevige gaten geboord. 

Dit is een van de vele voorbeelden die gedragsbioloog Hans Van Dyck gaf om ons een inkijk te geven 

in zijn vakgebied. De wetenschap heeft zich lange tijd geconcentreerd op de  verschillen tussen mens 

en dier, de ethologie zoekt naar de gemeenschappelijke kenmerken. Voortbouwend op de 

evolutietheorie, komt die wetenschap via allerlei experimenten tot verrassende inzichten. Ook 

zoogdieren, insecten en zelfs planten zoeken – net als mensen – naar de achillespees van hun vijanden 

in de strijd om te overleven. 

Prof. Van Dyck concentreert zich op de studie van vlinders en gebruikt die als lens om de biodiversiteit 

te begrijpen. Wat doet bijvoorbeeld de verstedelijking met dieren? 

De spreker, die als zestienjarige al een cursus natuurgids volgde, zegt van zichzelf dat hij de 

verwondering waarmee een kind naar de natuur kijkt, altijd gekoesterd heeft. Alleen is er een dikke 

laag wetenschap bijgekomen. Hij wist zijn fascinatie bij het VVA-publiek over te brengen. 

 

FAMILIENIEUWS 
 

 

Op 25 maart overleed Dr. Erik Lust, echtgenoot van Mia Ulens. Zij waren jarenlang trouwe leden van 

onze vereniging. Wij bieden mevr. Ulens en de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Wil je ook iets kwijt in ’t Ezelsvel? Neem contact op met Bruno Comer, Weststraat 35,  

8340 Damme. Tel. (050) 50 00 86 of brunocomer74@gmail.com. 
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